











Op ontdekkingsreis met daklozen

Krachtlab Vagebond organiseert stadswandelingen in en om het centrum van Nijmegen waarmee zij het
leven van dakloze mensen in de stad zichtbaar en tastbaar willen maken. Initiatiefnemer Ben Kregting
nodigt dakloze en voormalig dakloze mensen uit om als gids te functioneren, en te vertellen over hun
ervaringen op straat. Op deze wijze hoopt het Krachtlab bij te dragen aan begrip voor de mensen die op

de straat en de opvang zijn aangewezen.

Op een regenachtige ochtend in oktober mocht

ik als gids met een groep gemeenteambtenaren

op pad, om hun een stukje van mijn verhaal te
vertellen. Omdat we bij het stadhuis begonnen en
maar beperkt de tijd hadden, moest ik mijn ge-
woonlijke route wat inkorten. Dus van het stadhuis
was het eerst naar de parkeergarage. Voor velen
een plek waar men het liefste maar zo kort moge-
lijk verblijft, voor een dakloze een warme schuil-
en slaapplek. Maar ook een plek waar ze ieder mo-
ment weggestuurd en/of beboet kunnen worden.
Het contrast van genoegen nemen met erg weinig
maar zelfs daar geen zekerheid in kunnen vinden,
raakte wel een snaar bij de ambtenaren. Zeker op
zo’n kille oktoberochtend zette het gelijk goed de
toon voor de rest van de wandeling.

Van daaruit gingen we naar de brug, naar onder de
brug om precies te zijn, een plek met een lange
geschiedenis onder de Nijmeegse daklozen. Hier
stond onder meer ooit een tentenkamp, ingericht
door mensen die door het openen van een nieuwe
opvanglocatie juist buiten de boot waren gevallen.
Het verhaal van mijn wandeling, is het verhaal
van de ontruiming van dat tentenkamp, en de

dramatische gebeurtenissen van het (wederom erg
regenachtige en kille) sinterklaasweekend direct
na die ontruiming. Dit leek mij erg geschikt juist
voor een groep gemeenteambtenaren, zodat zij
geconfronteerd worden met hoe goedbedoeld
beleid wel eens averechtse gevolgen voor mensen
kan hebben.

Via de achterafsteegjes die ik als dakloze ook vaak
gebruikte, en een voor velen verassende blik op
Nijmegen Oost met haar vele schuil- en slaapplek-
jes, zijn we redelijk snel doorgestoken naar de
opvanglocatie waar ik het verhaal van het tenten-
kamp onder de brug af kon maken. Want hoewel
het een heel dramatisch avontuur was rond die
ontruiming, waarin tot twee keer toe mensen hun
tentjes in beslag werden genomen door de politie
en één iemand wegens longontsteking naar het
ziekenhuis moest, werd uiteindelijk op zondagoch-
tend vroeg alsnog de hele groep toegelaten tot de
opvang.

En zo kon een kille natte wandeling toch nog met
een goed gevoel eindigen.

Rutger Kips



F US‘ met Zelfregiecentrum Nijmegen
van de baan

Het Zelfregiecentrum Nijmegen is bijna 5 jaar geleden gestart als samenwerkingsverband tussen vier or-
ganisaties die zich bezig houden met het opkomen voor de belangen van kwetsbare mensen: de WIG voor
mensen met een lichamelijke beperking en chronisch zieken, Onderling Sterk voor een licht verstandelijke
beperking (LVB), BWN dat helpt bij bezwaarprocedures rond sociale zekerheid en De Kentering, die zich
sterk maakt voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Wat het Zelfregiecentrum wil, is mensen hel-
pen in het herpakken van de regie over hun eigen leven. Dat sluit goed aan bij de inzet van oudsher van De
Kentering om mensen die psychisch kwetsbaarder zijn autonomer en sterker te helpen worden.

Binnen de samenwerking werd toegewerkt naar een
fusie van de organisaties per 1 januari 2018. De BWN
heeft in het voorjaar 2017 afgehaakt en inmiddels is
ook De Kentering gestopt. We hebben er altijd voor
gepleit dat het goed is om te kijken naar de eigen
kracht van mensen en hun mogelijkheden, maar ook
dat de organisatie een herkenbaarheid heeft voor
de afzonderlijke doelgroepen. Dit betekent dus dat
we het vertrouwen willen hebben dat het ZRCN 60k
de uitstraling heeft van een veilige plek om lotgeno-
ten te ontmoeten en ook wil werken aan een maat-
schappij met ruimte voor psychische kwetsbaarheid.
In het toewerken naar een fusie bleek de visie van
directie en bestuur van het komende ZRCN en de
visie van De Kentering echter te veel te verschillen.
Het Zelfregiecentrum Nijmegen wil er zijn voor alle
burgers die kwetsbaar zijn, wil uitgaan van kracht,
niet van beperkingen.

Mede in de wens vorm te geven aan de organisa-
tie zelf, ervoeren de mensen van De Kentering
veel weerstand. Vrijwilligers van De Kentering wa-
ren bezorgd over deze ontwikkelingen binnen het
Zelfregiecentrum. In mei 2017 hebben zij een brief

geschreven aan het bestuur waarin zij hebben uit-
gelegd dat wat hen betreft zelfregie het beste ge-
diend is met ruimte voor inspraak en zelfbeheer. De
Kentering is voor initiatieven van onderop en voor
de herkenbaarheid van onze doelgroep. Dat maakt
onze kracht en helpt mensen de regie over het eigen
leven te nemen.

De Kentering en het Zelfregiecentrum Nijmegen ko-
men op voor kwetsbare mensen en we zullen samen
blijven werken. Maar wij willen een organisatie die
zich op een herkenbare manier sterk maakt voor
mensen met een psychische kwetsbaarheid. Zij zijn
en blijven welkom bij de Kentering voor vragen, ad-
vies, voor groepen en cursussen en het ontplooien
van eigen initiatieven.

Vincent van Dongen




